
Beste vrienden, sympathisanten, beste Heren Burgemeester , beste 
vertegenwoordigers van de cultuurraad en culturele verenigingen, beste 
vertegenwoordigers van VF nationaal, beste dames van ‘de Verwoordering’, 
beste leden en sympathisanten van Vermeylenfonds Waarschoot. 

We zijn bijzonder blij u allen vandaag welkom te heten op onze jarigheid, 45 
jaar! 

Het moet zowat eind de jaren zeventig geweest zijn toen onze eerste culturele 
activiteit vorm kreeg. We waren een groepje vrienden, een dozijn prille 
twintigers. We waren samen actief in het nieuw opgerichte jeugdhuis Trefpunt 
in Waarschoot en we richtten samen een actiegroep op rond de 
‘dorpskernvernieuwing’, we ijverden vurig voor meer groen! En we wilden 
nieuw leven inblazen in het culturele aanbod in ons’’ Schoon dorp van 
Waarschoot. ‘ Oh schoon dorp van Waarschoot’ zongen we.  

We beslisten om ons te profileren als een afdeling August Vermeylenfonds, één 
van de vrienden, Johan, was immers werkzaam in het August Vermeylenfonds 
Nationaal, maar vooral omdat het AVfonds een sociaal culturele en 
vrijdenkende vereniging voor jongeren en volwassenen is met waarden als 
solidariteit, emancipatie, gelijkwaardigheid, inclusie, diversiteit.  of nog: 
verbinden, verdiepen, verbreden. 

Gedurende 45 jaar hebben we vele, zeer vele activiteiten georganiseerd              
( getuige het beeldmateriaal straks), waarbij ‘ verwondering-samenzijn en 
vriendschap-natuurbeleving-kunst-en taalbeleving-samenleving en 
wereldbeeld- muziek en engagement’  onze leidraad waren en nog steeds 
zijn!                                                                                                                Bij de start 
waren we met zijn twaalven die mei 68 als prille tieners hebben gesmaakt. 
Doorheen de tijd  is dat kernbestuur uitgedund, sommigen weken uit naar 
andere oorden, andere engagementen, sommigen vonden net niet dat 
sprankeltje goesting meer om verder te schouderen, sommigen zijn te vroeg 
gestorven…zie ons in memorium in het beeldmateriaal 

De toekomst brengt voor ons een hele uitdaging, een culturele vereniging met 
lidmaatschap is geen evidentie meer, we moeten mee bewegen op de actuele 
maatschappelijke evolutie en ontwikkeling, we willen verder gaan voor 
projectmatige initiatieven samen met VF Eeklo, we verwelkomen graag jonge 
inspirators , we hopen (nog steeds) op verjonging van de vrijwilligers die zich 
willen mee-engageren voor één van de activiteiten die op til staan,  we hopen 



op interesse van jongeren om eens kennis te maken met de activiteiten, we 
zoeken steeds opnieuw samen te werken …niet zo vanzelfsprekend allemaal, 
tips zijn zeker welkom! 

Ondertussen hebben we vernomen dat er een Vlaams politiek compromis is om 
subsidies te schrappen  voor een aantal socio-culturele verenigingen. Nochtans 
ervaren we dat door Cultuur, door laagdrempelige Cultuur, de mensen  
verbinding kunnen vinden. Een essentieel gebeuren in onze sterk 
geïndividualiseerde (Westerse) samenleving!      

Eliane Bonamie , voorzitter Vermeylenfonds Waarschoot (Lievegem)    

                                                        


